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De hemel ging open!
door Arie van der Stoep

De aarde beefde, rotsen scheurden, graven gingen open. (1) Verbijstering en vrees alom! De stem

van Jezus had geklonken: Het is volbracht! En Hij was gestorven. (2) En wat gebeurde hier nu?

Adam, had gezondigd. Het paradijs was gesloten geraakt en de hemel dichtgegaan. (3) Voortaan was er

afstand tussen God en de mens. En bij zijn sterven ging hij naar het dodenrijk. Om daar te wachten tot

er redding kwam.

En die was nu gekomen! Een totale ommekeer had plaatsgevonden. Jezus’ lijden en dood hadden de

barrière van zonden tussen ons en de troon van God teniet gedaan. En toen Hij daarna ook nog

opstond uit de doden, waren dood en dodenrijk overwonnen. Jezus’ sterven effende de weg om, als wíj

sterven, Hem te kunnen volgen naar het paradijs. (4) Dat was er gebeurd!

Maar nog meer!

Schok

Want op het moment, dat de aarde beefde, klonk er in de tempel in Jerusalem een hevig krakend,

scheurend geluid. Tot hun verbijstering konden de daar aanwezige priesters, voor zover die er waren,

iets verschrikkelijks zien. 

Het zware gordijn, dat de solide afscheiding vormde tussen hen en de plaats van de stilte, het ‘heilige

der heiligen’, waar God woonde, scheurde van boven naar beneden in tweeën (5). De ark, het symbool

van Gods aanwezigheid, van zijn troon, stond daar, plotseling zichtbaar en bereikbaar voor iedereen.

Dat was een schok! De aarde beefde ervan en rotsen scheurden.

Want wat daar in de tempel plaatsvond, maakte zichtbaar wat er op dat moment in de geestelijke

werkelijkheid gebeurde: de hemel zelf ging open! Dat gordijn móest verscheurd worden. Opdat wij

zouden weten: ik mag voortaan vrij bij God naar binnen gaan. Niet alleen bij het sterven, maar ook nu.

In zijn tegenwoordigheid

Voortaan mag ik voor zijn troon verschijnen, daar voor Hem knielen, Hem aanbidden en Hem

ontmoeten. (6)

Want Hij verlangt naar mij en wil tot mij spreken, zich openbaren. Ik mag verkeren in zijn

tegenwoordigheid. En ik mag leren wat het wil zeggen: De vreugde in de HEER, die is uw toevlucht! (7)

Dat is wat God mij geven wil.

Omdat de aarde beefde en rotsen scheurden en de toegang tot de hemel vrij werd! Voor mij, voor jou,

voor wie steunt op wat Jezus heeft gedaan.
Meer over wat er bij Jezus’ sterven en daarna gebeurde:

in mijn boekje ‘Is er leven na de dood?’ Klik hier ... 

Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 27:51b-52.

http://tinyurl.com/l5vre93


... en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen van de

ontslapen heiligen (= gelovigen - AvdS) werden opgewekt.

(2) Johannes 19:30.

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij : Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de

geest.

(3) Genesis 3:23-24.

Toen zond de HEER God hem (= Adam en zijn vrouw - AvdS) weg uit de hof van Eden (= het paradijs -

AvdS) om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten

oosten van de hof van Eden de cherubs (= een bepaalde groep engelen - AvdS) met een flikkerend

zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom van het leven te bewaken. 

(4) Lucas 23:42-43.

En hij (= één van de twee misdadigers aan het kruis naast Jezus - AvdS) zei: Jezus, denk aan mij,

wanneer U in uw Koninkrijk komt. En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg je, heden zul je met Mij in het

paradijs zijn.

(5) Matteüs 27:51a.

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, ...

(6) Hebreeën 10:19-22a.

Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van

Jezus, ..., door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester (= Jezus - AvdS) over het huis

van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, ...

(7) Nehemia 8:11b.

Weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HEER, die is uw toevlucht.
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